VRIJWILLIG FANFAREKORPS
DER GENIE Verslag Taptoe Woerden

ZATERDAG 3 mei 2025

Zaterdag 3 mei 2025 maakte het VFKG zijn opwachting in de historische vesting- en garnizoensstad
Woerden. Er was voor het VFKG vanaf 18.30 uur 10 minuten tijd ingeruimd om onze eigen show in
burgerkleding nog even op een aantal punten door te nemen op mechanische muziek. De onderdelen
“Gibraltar” en “Bretislav” werden even opgefrist, zodat iedereen weer wist waar de draaimomenten
zitten. Deze opfrisser bleek zeker geen overbodige luxe! Na deze korte repetitie was iedereen gevraagd
naar de binnenplaats van “de Kazerne” te komen voor uitleg over hoe de opmars straks zal plaats
vinden. Op de binnenplaats
gaf Corné aan dat we op
dezelfde manier het square
opmarcheren als bij Taptoe
Nuenen vanuit de kerk, dus
rij voor rij achter elkaar op
de grote trom en dan positie
innemen op het square.
Rond 20.10 uur kregen we
het teken dat het onze beurt
was om onze opwachting te
gaan maken. Zoals
afgesproken marcheerden
we op de grote trom het
taptoe-terrein op en
stonden we breeduit in
startpositie voor de
taptoeshow opgesteld en
namen we daarmee bijna
het gehele speelveld mee in.
De ladyspeaker VRUWILLIG
FANFAREKORPS DER GENIE
Taptoe Woerden 3 mei en
Taptoe Vlaardingen 5 mei
2025 2 kondigde ons aan en
brachten wij onze taptoeshow. Over het geheel genomen verliep de show op een goede manier met
her en der wel wat kleine missertjes, maar dat zal het publiek niet echt opgevallen zijn. Na onze show
was het publiek aangenaam verrast toen wij het Mineurslied inzette en de marketentsters een
Brandewijntje aan Corné overhandigde. Sodeju! Ook de afmars werd bijzonder goed ontvangen en
klapte het publiek net als bij “You’re the Voice” ook op “Rosamunde” lustig mee en marcheerden we
achter de tribune verder op de grote trom wederom door de smalle straatjes van Woerden naar “de
Kazerne”. Op de binnenplaats konden we wachten voor de finale. Rond 20.50 uur klonk wederom het
kanon, net als bij de opening van de Taptoe, maar nu ten teken dat de finale zou aanvangen en
marcheerden we als tweede korps door de drie poorten van de Kazerne met “Castaldo” het taptoe-
terrein op voor de finale. Na het Wilhelmus was het einde taptoe en verlieten de korpsen een voor een
op eigen muziek het taptoeterrein. Het VFKG marcheerde als een na laatste af op “Punjaub”.




